
   

Aan het Kerkpad staan de toren en het 
koor van de middeleeuwse dorpskerk, 
waarvan het schip is verdwenen met 
uitzondering van de pijlers van de 
westelijke travee. 
 
De eerste vermelding van deze aan de 
H. Victor toegewijde kerk komt voor in 
een oorkonde van 1117. 
 

In de eerste helft van de 16de  eeuw bezat het 
kerkgebouw vijf altaren. 
 

Het koor en de bouwvallen van het schip zijn omstreeks 1964.gerestaureerd en 

geconsolideerd. 

 

N.H. Kerk - Kerkpad 

 In 1944 – 1945 raakte de  

    toren flink beschadigd omdat  

    de Engelsen deze gebruikten  

    als observatiepost. 

 Een pentekening van de voormalige St.Victorkerk die tot aan de 

reformatie in katholieke handen was. Na de reformatie werd de toren 
gemeentelijk eigendom, namen de protestanten het koor in bezit en 
werd het schip gebruikt voor opslag van materialen, als vluchtplaats 
voor mens en dier bij de talrijke watersnoden of voor 
dorpsvergaderingen. Omdat er geen onderhoud plaatsvond raakte 
het schip in de loop der jaren in verval. 
 

. 
 

 Interieur van de N.H. Kerk met zicht op het  
    orgel uit de eerste helft van de 19e eeuw. 
 
 de preekstoel uit 1685. 
 

 De N.H. Kerk voor de oorlog. 

 


