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 Handtekening 

Burgemeester van Eijseren had een 

bijzondere  hand-tekening.  Hiervoor had hij 

de nagel van zijn pink extra lang laten 

groeien.  

Nadat hij zijn naam geschreven had, doopte 

hij zijn pinknagel in de inktpot en besloot zijn 

signatuur met een fraaie ……nagelstreek! 

 

Bewoners 

1870:  A. Simonis (Boxmeer) – aankoop  

           grond 

1891:  bouw van het pand en verkoop  

           aan G. van Eijseren (1850 – 1922) 

           x 1 Anna de Waal (1855-1904)                                                        

           x 2 Nette de Boer (1865 – 1951) 

1953: Joh. van Leur (1912-2000) x A.  

           van Geffen (1905-1997) 

1978: Gebroeders Cor en Coby van Leur 

1995: Cor van Leur x Annie Schuurmans 

 

 

 
 

 

Voormalige burgemeesterswoning van Gerrit van Eijseren, 
burgemeester van Dreumel van 1897 t/m 1921, tevens 
burgemeester van Heerewaarden. 
 
 

 

 

 

 Ca. 1953: fam. Van Leur voor de hooischuur:  

L-R: Sien, Wil, Coby op schoot bij vader Jo, Agnes, moeder 

Antonia met Tonnie, Jo en Cor. 
 

 

Anekdote 

Burgemeester van Eijseren was wat zwaar 

aangelegd. De raadsvergaderingen én het 

avondeten lagen hem dikwijls zwaar op de 

maag. Dan was een avondwandeling in menig 

opzicht wel gewenst.   

Tijdens de wandeling kwamen de 

verzuchtingen (wel wat harde!) en dan telde hij 

ze ook hardop. Verzuchting één, twee, drie... 

Opeens draaide hij zich om en zag Mieke de 

Blom (de pastoorsmeid) achter hem aan 

schommelen.  

“Loopt ge al lang achter me?” vroeg de 

burgemeester. En Mieke antwoordde: "Al vanaf 

de eerste verzuchting, meneer de 

burgemeester!” 

 de familie Haak was in dienst van de fam. van 

Eijseren. Zij bewoonden een huis aan de Waaldijk 

aan het einde van de boomgaard. Ze zijn hier bij 

het koetshuis bezig met appels sorteren. 
 

 

 24 juni 1917: Familie onderonsje bij de 
voordeur: Op de foto Nette v. Eijseren (2

e
 

van links) en Gerrit v. Eijseren (midden) 
 
 

 

De eerste auto van Maas en Waal 

Op 6 juni 1902 werd aan burg. G.J. van 

Eijseren in Dreumel het volgnummer 

160 verstrekt.  

 

Het betrof een Benz Victoria, rijdend op 

benzine met de afmetingen 258 cm x 

148 cm. Deze kostte in die tijd  toch al 

gauw  ca. 4000 gulden.  

 

Hij was daarmee de eerste Maas en 

Waler met een eigen auto. 

(bron:  “Lijst van volgnummers der 

vergunningen voor het berijden van 

rijkswegen” - 1898-1905)  

 


