
 

Het bronzen H. Hartbeeld werd in 1926 vervaardigd 
door de Brusselse gieterij J.P. Etermann naar een 
ontwerp van de Wageningse beeldhouwer 
AUGUST FALISE (1875-1936). Hij was familie van 
August Schmidt, de machinist van het Dreumels 
stoomgemaal. 
 
Het beeld is geplaatst op een bakstenen sokkel en 
voorzien van het opschrift ZIET UW / KONING 
uitgevoerd in koperen letters. Het beeld 
symboliseert het Heilig Hart. 
In de loop der jaren heeft het beeld op drie 
verschillende plaatsen gestaan: 
- Links: voor het patronaat: 
- Midden: in de tuin voor de pastorie; 
- Rechts: op het kerkplein (huidige locatie). 
In de loop der tijd diende het beeld vaak als decor 

bij het maken van foto’s.  

H. Hartbeeld - Kerkplein 

August Falise  

(1875-1936) 

 De verering van het H. Hart 

De verering van het H. Hart van Jezus gaat terug tot het begin van het 
Christendom. In de 18

e
 en 19

e
 eeuw kent de verering een ongekende bloei. In 

1899 wordt deze verering nog eens gepromoot door paus Leo XIII.  
 
Menige parochie voelt dan ook de noodzaak om nabij de kerk een H. Hartbeeld op 
te richten. In Dreumel wordt het beeld geplaatst voor het patronaat “St. Tarcisius”. 
Het wordt plechtig ingezegend door pastoor Karsmakers.  
 


