
 

 

 

 

 

 

 

 

In 1922 werd in opdracht van het R.K. Kerkbestuur de 
huidige pastorie gebouwd, ter vervanging van de 
toenmalige pastorie  aan de Wilhelminastraat  
(zie foto beneden). 
 
De architect en tevens aannemer was J. van Oorschot uit 
Dreumel.  
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De pastorie in 1944. 
 

▲ Foto van de pastorie anno 1926. 
 

▲ De eerste bewoner was Pastoor Karsmakers.  
Hij was pastoor van Dreumel van 1922 tot 1945.  
Links van de voordeur zit een gedenksteen met 
het opschrift: “P.C. / Karsmakers / 1922”.  


